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KERSTWENS
Tijden veranderen en de zeevaart moet zich 
voorbereiden op de toekomst. Voortdurend worden 
er conferenties en summits belegd over schonere 
brandstof, digitalisering en automatisering, modern 
maritiem onderwijs en nieuwe regelgeving. De sector 
is “navigating change”. Hoe zal de maritieme wereld er 
over 20 jaar uitzien?

Te midden van al deze veranderingen blijft het 
kerstfeest een baken van rust. Of het nu de Filipijnse 
variant betreft, waar de kerstboom al in september 
wordt neergezet of de Oost-Europese variant waarbij 
het feest op 6 januari wordt gevierd: na 2000 jaar 
wordt nog steeds het verhaal van het kind in de kribbe 
wereldwijd gedeeld.

In dit nummer verschillende kerstartikelen. En daarmee 
hebben we als tweetalig blad – Diepgang kreeg DeepEnd 
erbij – een jaar rondgemaakt. 

Voorlopig houden wij het daarom maar bij een wens 
voor één jaar: de redactie wenst jullie een gezond en 
veilig 2026!

P.S. Als redactie krijgen we graag reactie. Als je iets hebt op te merken 

of vindt dat we aan een bepaald onderwerp aandacht zouden moeten 

besteden: mail dan naar deepend@gmail.com.
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n de imposante basiliek 
Sagrada Família in Barce-
lona richten mensen als 

vanzelf hun blik omhoog. De 
torens reiken als biddende  
handen naar de hemel, terwijl 
het licht in zachte kleuren door 
de ramen stroomt. 

Alles in dit bouwwerk lijkt te leven: 
steen dat ademt, glas dat zingt. 
En toch, tussen al die groots-
heid, zijn het de kleine details 
die raken. Tussen de pilaren is 
een vogelnest te zien, zorgvuldig 
uitgehouwen door de architect  
Gaudí. Alsof hij wilde zeggen: ook 
de mus en de zwaluw horen bij 
God. Ook zij vinden een woning  
bij zijn altaren.

Die gedachte verbindt deze plek 
met het geheim van kerst. De 
naam van deze kerk — Heilige  
Familie — verwijst naar dat kleine 

gezinnetje, toen, in Bethlehem. 
Niet in een paleis of tempel 
kwam God ter wereld, maar in 
een stal. Geen kroon, maar stro. 
Geen macht, maar tederheid. 
Daar, in de eenvoud en tegelijk 
het wonder van een pasgeboren 
kind, werd de hemel plotseling 
tastbaar.

Kerst vertelt het verhaal van een 
God die kiest voor nabijheid. Hij 
zoekt geen grootse plaatsen, 
maar het kleine, het kwetsbare, 
het alledaagse. Waar mensen 
elkaar vasthouden, waar liefde 
gedeeld wordt, daar wordt Hij  
geboren. De mus en de zwaluw 
uit de psalm zijn beeld van die 
diepe waarheid: ieder schepsel, 
hoe klein ook, vindt bij Hem een 
plek van veiligheid.
In een wereld die vaak gericht 
is op groot, snel en indrukwek-
kend, nodigt kerst ons uit om stil 

te worden bij het kleine. Om te 
zien dat geborgenheid niet ont-
staat uit macht of bezit, maar uit 
liefde die zich geeft. In een blik 
van genegenheid, in een hand 
die troost, in een kind dat lacht – 
dáár woont God.

Kerst roept ons op om zelf een 
Sagrada Família te worden: een 
heilige familie, niet per se van 
bloed, maar van hart. Een leven- 
de plek waar anderen zich wel-
kom weten, waar er ruimte is voor  
wie zoekt, waar vrede geboren 
mag worden.
Want uiteindelijk is dat de belofte 
van Kerst: dat ieder mens, zoals 
de mus bij het altaar, een thuis 
mag vinden bij God. Een plek 
van veiligheid, van warmte, van  
geborgenheid — niet in het grote, 
maar in het kleine. En daarin 
schittert iets van het licht dat 
nooit dooft.

GEBORGEN 
IN HET 
KLEINE
 door Helene Perfors
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Zelfs de mus vindt een huis, 
en de zwaluw een nest, 
waarin zij haar jongen legt, 
bij Uw altaren, 
Heer van de hemelse machten.

(Psalm 84)
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door Stefan Francke

In de film vertellen drie 
vrouwen, inmiddels ruim in 
de tachtig, over hun leven met 
een man die maandenlang  
weg was. De verhalen worden  
afgewisseld met archiefbeel-
den en eigen opnames.

Hun verhalen raakten me. 
Ze spraken over de vrijheid 
die ze als zeemansvrouw had-
den – de zelfstandigheid die je 
ontwikkelt als het moet. Maar 
ook over de leegte die aan de 
vrijheid kleeft, de stille dagen. 
Over het wachten op lucht-
post, over de stem van hun 
man via Scheveningen Radio, 
krakend door de ether. En over 
het wennen wanneer hij einde-
lijk thuiskwam, alsof er twee 

werelden weer voorzichtig in 
elkaar moesten schuiven.

Het ging ook over het mogen 
meevaren – een combinatie 
van verveling tijdens de lange 
reis én het avontuur, het be-
zoeken van wonderlijke landen 
in een tijd dat vakantie nog niet 
vanzelfsprekend was. Ik moest 
denken aan mijn moeder van 
86 die met mijn vader naar  
Parijs mee kon varen. Mis-
schien niet zover als de reizen 
naar andere continenten waar 
in de film sprake van is, maar 
voor haar ging een hele nieuwe 
wereld open.

Hoewel de tijden veranderd 
zijn, voelde de film toch als 

een feest der herkenning. Er 
wordt dan tegenwoordig wel 
minder meegevaren, is er in-
ternet in plaats van luchtpost, 
WhatsApp in plaats van Sche-
veningen Radio. Toch blijft het 
gevoel hetzelfde. De dagen 
die je als partner-van alleen 
doorbrengt, de verantwoor-
delijkheid die zwaar kan druk-
ken, het ritme van afscheid en 
weerzien – het is een melodie 
die elke zeevarendenfamilie 
herkent.

Zeemansvrouwen leerden 
allerlei dingen alleen te 
doen. De lekkende kraan, het 
kind met koorts, de feestda-
gen zonder vader. Er was geen  
keuze, het moest gewoon ge-

Onlangs was ik in Vlissingen 

bij de première van de film 

“Zeemansvrouwen – een soort vrijheid.” 

Deze film is gemaakt door journalist en 

documentairemaakster Helge Prinse, zelf 

dochter van een zeeman. 
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hoeft te worden door afstand, 
maar anders van vorm wordt. 
Verlangen in plaats van aan-
wezigheid. Misschien is dat 
wat Helge Prinse bedoelt met 
“een soort vrijheid”: weten 
dat je iemand kunt missen 
zonder dat de band breekt. 
Dat liefde niet alleen 
leeft in nabijheid, maar 
juist in het vertrouwen 
dat de ander toch weer 
thuiskomt.

Dan denk ik als dominee: 
gaat het Kerstverhaal uitein-
delijk ook niet over wachten, 
afstand en verlangen, over 
hoop die in stilte geboren 
wordt? Over de zoon van God 
ver van huis en toch dichtbij 
in onze wereld?

Gelukkig zal de film “Zee-
mansvrouwen, een soort 
vrijheid” nog in verschillen-
de bioscopen en filmhuizen 

worden vertoond. En hopelijk 
straks ook een keer op tele-
visie. Zodat iedereen kennis 
kan nemen van dit bijzondere 
leven.

beuren. En toch klonk er in de 
film trots door. 

Trots op hun mannen, ja – 
maar ook op zichzelf. Op 
hun veerkracht, hun zelfstan-
digheid, hun vermogen om 
van wachten geen wanhoop 
te maken. In de opvoeding, in 
de cadeautjes, in de financië-
le ruimte – overal zat de zee 
verstopt. Soms was er even 
veel geld als verhalen, soms 
moest er gespaard worden. 
Er kwamen souvenirs van ver, 

vreemde geuren en smaken 
en kleurrijke stoffen. De kin-
deren luisterden ademloos, 
terwijl de moeders wisten dat 
achter elk cadeautje weken 
van stilte schuilgingen.

Maar het gemis liet zich het 
meest voelen met Kerst. De 
dagen waarop iedereen sa-
menkomt benadrukken wat 
er ontbreekt. 

Hoe vaak heb ik zelf niet  
meegemaakt dat mijn 

vader net op het laatst 
toch niet met kerst thuis 
kon komen. Het schip 
moest nog even naar een 
andere haven of de ver-
vanger was “stomtoeval-
lig” verhinderd. Gelukkig  
waren er altijd opa en oma, 
tantes en ooms bij wie we  
terecht konden.

De vrouwen in de film spreken 
met zachtheid over de stille 
kerstdagen. Alsof ze geleerd 
hebben dat liefde niet kleiner 
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Gelukkig heeft hij in de afgelopen weken dat hij aan 
boord zit wel een band met de machinist kunnen 
opbouwen. Van hem heeft hij gehoord hoe de 
samenwerking aan boord werkelijk in elkaar zit. En 
zijn vermoedens werden al gauw bevestigd: Cristian, 
de tweede kapitein, speelt hierin een grote rol. 

In hun gesprekken had hij al gemerkt dat Cristian 
niet gesteld was op vragen. Dat hij afstandelijk bleef, 
en snel en onduidelijk sprak. Deed Cristian dat 
bewust? Het was een houding die hij van collega’s 
niet gewend was. 

Toen Cristian met verlof ging, viel het hem op dat 
hij de laatste drie dagen van het vaartijdenboek niet 
had ingevuld, terwijl dat wel zijn taak was. Voor de 
berisping van een matroos kreeg hij van Cristian  
geen steun; toen hij aan hem vroeg achter zijn 
beslissing te gaan staan werd hij slechts gapend 
aangekeken.

En erger, ook had Cristian hem niet geinformeerd 
over de ballastcondities van het schip, toen enkele 
hekken op het bovendek beschadigd raakten. Deed 
die dat met opzet of was het toeval? Want telkens als 
hij hem ergens over aansprak, ontkende Cristian zijn 
verantwoordelijkheid. Wel zei hij om overplaatsing 
naar een ander schip te vragen. 

Maar een overplaatsing kwam er niet. Sowieso had 
het kantoor hem beloofd om een werkbespreking 
te houden. In de crewevaluatie maakte hij duidelijk 
dat de communicatie met Cristian beneden alle 
peil was. Toch bleef het van de kant van kantoor 
angstwekkend stil.

~

Ze liggen op een ponton in Trier, wachtend op de 
nieuwe passagiers. Hij bespreekt met Cristian de 
manoeuvre bij vertrek. Zelf wil hij boven de rode ton 
draaien, maar Cristian vindt dat ze beter beneden 
kunnen draaien. 

Wanneer de passagiers aan boord zijn, kan de reis 
beginnen. Cristian heeft boven de wacht. Terwijl hij 
zich klaarmaakt voor de welkomstcocktail, hoort hij 
plots dat het schip de bodem raakt en een van de 
hoofdmotoren uitvalt.
Hij schiet in zijn kapiteinsuniform en haast zich naar 
het achterdek dat tussen de struiken is beland. “Is dit 
normaal?” klinkt de stem van een passagier. “Nee,” 
antwoordt hij net zo droog, “dit is niet gebruikelijk.” 

Het ongeluk is gebeurd — niets kan dat meer 
terugdraaien. Hij loopt naar de brug en vraagt 
of verder alles in orde is. “Ik ben van de grond 

Peinzend dwaalt hij door de straten 
van Straatsburg, onderweg naar 
nergens heen; laat zich leiden 
langs de huizen, kerken, kanalen 
en marktplaatsen van de stad. Zijn 
gedachten zijn bij zijn bemanning. 
Als enige Nederlander is hij geplaatst 
bij allemaal Roemenen - en wat kan 
hij in deze Europese hoofdstad anders 
denken dan: hoe maak ik hier in 
vredesnaam een team van?

geschoten en met het achterschip in de oever 
beland,” zegt Cristian. “Nou, neem maar contact op 
met kantoor,” antwoordt hij kalm. Daarna begeeft 
hij zich naar de receptie om te wachten tot de cruise 
director hem roept om de gasten welkom te heten. 
Wat moet hij in hemelsnaam tegen ze zeggen? 
”Is alles wel in orde?” vraagt de cruise director. “We 
drijven nog,” zegt hij met een glimlach.

Na de cocktail en het toosten met de gasten 
gaat hij terug naar de brug om de wacht over te 
nemen. Cristian zit in zak en as. Zijn arrogantie is 
verdwenen. Hij voelt medelijden. Dit is het moment 
voor verzoening. Hij beseft dat hij het Cristian óók 
moeilijk heeft gemaakt.

“Cristian,” begint hij, “we hebben meerdere 
aanvaringen met elkaar gehad. En ik begrijp hoe je 
over mij denkt. Ik ben geen gemakkelijke kapitein. 
Ik zeg waar het op staat en als iets niet in orde is, 
laat ik dat merken. Maar ik heb nooit achter je rug 
gehandeld. Het kantoor weet al sinds april dat er 
spanningen tussen ons zijn. Nu zijn we een half jaar 
verder en er is nog steeds geen reactie. Ze weten 
blijkbaar niet hoe ze dit moeten oplossen. Ik stel nu 
voor dat we opnieuw beginnen.”

Cristian knikt. “Maar het gaat toch nu al beter tussen 

ons.” “Ja, dat is waar,” zegt hij, “maar vertrouwen 
is iets anders. Ik heb niet het gevoel dat je me alles 
vertelt.” Cristian zwijgt, hij weet dat hij gelijk heeft.

~

In Würzburg moet het schip worden gedraaid om 
klaar te liggen voor de afvaart. Er is nauwelijks 
ruimte voor de manoeuvre. Cristian weigert het te 
doen, hij zegt het in al die jaren nog nooit te hebben 
geprobeerd. Hijzelf heeft het ook nooit eerder 
gedaan, maar nu moet hij wel. 
De afvaart vraagt volledige concentratie. Er is geen 
tijd om via de portofoon te praten; Cristian moet 
de communicatie verzorgen. Tot ieders verbazing 
verloopt de draai perfect. Cristian kijkt ademloos 
toe. “Dit is zoveel beter dan ik ooit heb gezien,” zegt 
hij met een brede lach. 
“Dank je.” Voor het eerst krijgt hij een compliment 
van Cristian en hij beseft dat de obstakels om een 
team te vormen eindelijk zijn verdwenen.

Hij heeft lang gewacht en gehoopt dat Cristian 
ooit zijn excuses zou aanbieden voor alles wat was 
voorgevallen. Het is nooit gebeurd. En toch… wat 
kan hij anders doen dan hem vergeven?

Zalig Kerstfeest

VERGEVING
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En toen was daar afgelopen augustus ’25 
ineens een uitspraak van het College voor 
de Rechten van de Mens: het betalen van 
zeevarenden op basis van het prijspeil 
van hun woonland vormt een verboden 
onderscheid. 
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Een Indonesische en een Filippijnse zee-
varende hadden namelijk een procedure 
gestart waarin zij stelden dat ze met hun 
lagere salaris ongelijk werden behandeld. 
Het college geeft hun dus gelijk en vraagt 
de Nederlandse reders opvarenden van 
andere nationaliteiten hetzelfde te betalen 
als hun Nederlandse collega’s. En nog 
meer: eigenlijk moet er op basis van de 
uitspraak met terugwerkende kracht ook 
nog achterstallig salaris worden uitgekeerd.

Dit oordeel breekt met het standpunt uit  
1997, toen de Commissie Gelijke Behandeling 
oordeelde dat loonafspraken op basis van 
Cao’s uit het woonland van zeevarenden 
toelaatbaar zijn.

Ik ben geen regelkenner – we missen Jos 
Hilberding die ons vorig jaar is ontvallen – 
maar ik begrijp wel dat deze uitspraak van 
het CRM grote gevolgen kan hebben voor 
de Nederlandse reders én de opvarenden. 

door Stefan Francke

HEEFT 
VELE 

KANTEN

RechtvaardigheidRechtvaardigheid
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Ik heb daarom mijn licht opgestoken bij Nautilus 
en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse 
Reders. Die trekken min of meer gelijk op in deze 
zaak. Natuurlijk staat de vakbond voor gelijke 
behandeling, maar tegelijkertijd heeft niemand er 
wat aan als Nederlandse reders op de fles zouden 
gaan.

Nu kun je vanuit je rechtvaardigheidsgevoel korte 
lijnen trekken: natúúrlijk hebben die Indonesiërs 
en Filippijnen recht op hetzelfde salaris. Gelijke 
monniken, gelijke kappen! Maar tegelijkertijd kan 
niemand er toch omheen dat je met 100 euro in 
Nederland aanzienlijk minder kunt doen dan in 
bijvoorbeeld Azië. Bovendien: waarom zou je nog 
een Filippijn met een duur vliegticket uit Manila 
over laten vliegen, als je hem vervolgens hetzelfde 
salaris moet betalen? 

Vraag is of het College het principe 
van “gelijkheid” wel op de juiste 
wijze toepast. 

Het gevaar is aanwezig dat Nederlandse reders 
- die toch een behoorlijk niveau aanhouden op 
het gebied van arbeidsvoorwaarden en werk- 
omstandigheden - gaan uitvlaggen naar goed-
kopere landen. We weten allemaal wat daar de 
gevolgen van zullen zijn voor de mensen aan 
boord. 

Dan zou dit hele verhaal erop uit kunnen draaien 
dat straks een kleine groep zeevarenden die een 
zaak hebben aangespannen – en hun advocaten 

– enorm profiteert terwijl de rest erop achteruit-
gaat. Dat laat zich ook moeilijk rijmen met mijn 
rechtvaardigheidsgevoel.

Ik moet denken aan het beroemde/beruchte 
“Bosmanarrest” uit de voetbalwereld. In 1995 
oordeelde een Europese rechter dat voetballers 
transfervrij van club mochten veranderen. 
Dat leek gunstig voor de spelers – en was ook 
inderdaad gunstig voor hele duur betaalde 
spelers. Maar de jeugdopleidingen hebben 
geleden onder deze uitspraak. En niet alle 
voetballers hebben geprofiteerd van de idiote 
salarissen die sindsdien opgeld hebben gedaan 
in de voetballerij (waardoor het er wat mij betreft 
niet leuker op is geworden).

Als er wat verbeterd moet worden 
in de maritieme wereld zijn de IMO 
en de ILO daarvoor nog steeds de 
meest geschikte instanties. 

Zij behartigen sector breed de belangen van 
rederijen en zeevarenden en niet die alleen van 
een bepaalde groep of een bepaald land. Zo is de 
MLC2006 ook tot stand gekomen.

Er dreigt nu een rechtszaak te worden aan-
gespannen door de stichting Equal Justice Equal 
Pay. Intussen voeren Nautilus en KVNR en andere 
belanghebbenden intensief overleg met de 
minister. Afwachten dus.

Begin oktober kwam de International Christian 
Maritime Association (ICMA) bijeen in Barcelona voor 
haar Wereld-conferentie, met als thema “Navigating 
Change.” De bijeenkomst, gehost door Stella Maris 
Barcelona, bracht meer dan 250 deelnemers uit 40 
landen samen — allen betrokken bij het welzijn van 
zee-varenden, vissers en hun families.

Tijdens drie inspirerende dagen stonden ontmoeting, 
inspirerende sessies en uit-wisseling van ervaringen 
centraal. Deelnemers bespraken onderwerpen als 
mentale gezondheid, de MLC2006, vrouwen in het 
maritieme pastoraat en het welzijn van vissers. 
Ook werden indrukwekkende verhalen gedeeld 
door pastores uit onder meer Oekraïne, Panama en 
Bahrein.

Barcelona vormde een prachtige 
achtergrond voor deze wereld-wijde 
samenkomst — een stad gevormd 
door de zee, net als de mensen die 
geroepen zijn om hen te dienen die 
erop leven en werken.

Kleine nieuwsdruppels 
vol actualiteit, 
opvallende feiten en 
maritieme curiosa.

‘NAVIGATING CHANGE’ 
IN BARCELONA

Kerstfeest op Zee

De Nederlandse centra voor zee-
varenden hebben een speciale 
kerstvideo opgenomen. Deze video 
brengt je direct in kerststemming 
en is perfect om met Kerst aan de 
bemanning te laten zien. De video is 
gemaakt door havenpredikant Leon 
Rasser.

Scan de QR-code.

KERSTVIDEO
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Astrid Feitsema is een Nederlandse zeemansvrouw. Haar partner vaart. Hij is machinist op een offshore schip. 

Niet welkom in Amerika - 

Astrids herberg voor planten

Het is vlak voor kerst en vandaag 

vertrekt mijn man. Ik breng hem 

naar de veerboot, de koffer in de 

klep. Samen hebben we nog een 

paar heerlijke dagen doorgebracht 

op het Waddeneiland waar onze 

caravan staat, maar nu is het 

verlof toch echt afgelopen. De 

veerboot vertrekt, het regent dat 

het giet en als ik in mijn eentje 

naar de camping terugrijd zwaaien 

de ruitenwissers wild heen en 

weer. Ik stap naar binnen in een 

lege caravan waarin ik eerst mijn 

draai weer moet vinden. Ik doe de 

afwas, twee ontbijtborden. Ik drink 

wat koffie. Ik laat de waterketel 

per ongeluk droog koken. De hele 

caravan stinkt. Om mezelf wat 

beter te voelen bel ik de kapper 

voor een afspraak. Daarna ga ik 

de was doen. Om bij de machine 

te komen wurm ik me langs de 

fietsen, ik stop zijn kleren in de 

machine en druk op de startknop. 

Er gebeurt niks. Ik controleer de 

deur, maar nog steeds niks. Ik 

controleer de deur, de elektriciteit, 

de kraan en de waterslang, de 

aansluiting onder de caravan, alles 

controleer ik. De wasmachine, die al 

4 jaar draait als een zonnetje, doet 

helemaal niks meer.

Mijn man is inmiddels op 

Schiphol aangekomen en via 

beeldbellen bekijken we samen 

de mogelijkheden. Ik hang met 

de telefoon over de fietsen heen 

zodat hij kan meekijken, maar 

de machine weigert ondanks alles 

dienst. Als ik de waterslang nog 

eens losmaak en dan weer vastdraai 

(“Nee, andere kant op draaien!”) 

start de machine alsof het een 

vanzelfsprekendheid is. Rotding.

Om de penetrante geur van droog 

gekookt metaal uit de caravan te 

verdrijven steek ik een geurkaars 

aan. Daarna hang ik de was aan het 

droogrekje boven de kachel en ga 

ik de tassen inpakken. Ik kan hier 

niet blijven, want de planten thuis 

moeten water hebben.

In ons rijtjeshuis staat namelijk 

een karrevracht aan planten en 

stekjes. Ze staan tegen elkaar 

aangeschoven voor de openhaard, 

op de kasten en op de bijzettafels. 

De planten zijn niet van mij, 

maar van de scheepsbemanning. 

Aan boord werden ze door de 

Oekraïense machinist liefdevol 

verzorgd, gestekt en gepoot 

in allerhande potten en plastic 

emmertjes. De grootste planten 

komen van de brug, de vetplanten 

die weinig nodig hebben staan 

in de controlekamer. Verder is 

er nog een plantje voor ieder 

bemanningslid, waarmee in menige 

hut een gezellige ambiance werd 

gecreëerd. Al met al kreeg de 

term “Groen schip” een geheel 

nieuwe betekenis op deze boot. 

De Amerikaanse overheid heeft 

echter geen boodschap aan dit 

huiselijke groen aan boord, 

waardoor er geen plantje meer 

welkom is in de Verenigde Staten. 

Geen plaats in de herberg. Kortom, 

toen het schip stroomkabels 

ging leggen in de Amerikaanse 

zeebodem, moest alle groen, tot en 

met het kleinste stekje, van boord.

Omdat de scheepstuin gered 

moest worden van de kliko heb ik 

de planten in huis genomen. De 

verdrietige Oekraïense machinist 

maakte de planten reisklaar; alle 

plastic potjes met witte schoteltjes 

eronder werden in dozen achter 

in de klep geplaatst en vanuit de 

Eemshaven naar ons huis gebracht. 

Na een paar weken bij ons thuis, 

lijken sommige planten op te 

knappen van het daglicht dat ze 

anders niet krijgen. Anderen 

blijken het daglicht niet meer 

te kunnen verdragen en zijn 

veranderd in bruine stronken. Al 

met al gaat het best aardig, maar 

het zijn er zoveel, dat er in huis 

geen plaats meer is voor een mooie 

kerstboom! Maar dat geeft niks. 

Als ik straks thuiskom met al onze 

bagage en de droge was, hang ik 

een mooie krans op aan de voordeur 

en steek een kaars aan. Laat de 

kerst maar komen. 

Ik wens jullie allen goede 

kerstdagen toe en heel veel goeds 

voor het jaar 2026. Let op elkaar, 

zorg voor elkaar en maak het 

gezellig met elkaar. 

	 Dankjewel voor		

		  het lezen,
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De tekst hiernaast is het intro die op de website van 
het Rijksmuseum te Amsterdam te vinden is wanneer 
je naar maritiem schilder Van de Velde zoekt. Verander 
deze naam in die van Arnold de Lange (1968) en de 
tekst klopt ook nog precies. Want ook Arnold, lasser 
van beroep, is een zeer gedreven en kundige maritiem 
schilder die kan wedijveren met de twee meesters 
uit de 17e eeuw, Willem van de Velde (de Oude en de 
Jonge). Een bezoek aan de uitgebreide website van De 
Lange is dan ook meer dan de moeite waard. 

Geheel toevallig kwam ik de kunstschilder tegen toen ik 
op zoek was naar een maritieme schilder in mijn buurt. 
Eigenlijk had ik iemand anders op het oog, maar die 
bleek in Zeeuws-Vlaanderen te wonen, eigenlijk iets te 
ver om een interview in één dag te doen.
Maar wát een schilder is Arnold! En wat een enorme 
kennis heeft hij over de onderwerpen die hij schildert. 
Zijn hele leven tekent en schildert hij al. Omdat 
maritieme geschiedenis zijn levendige belangstelling 
heeft is er altijd wel een realistisch geschiedkundig 
onderwerp te vinden in zijn werken. 
De kunstenaar woont in Wormer, een prima plaats 
waar je een maritiem schilder kan verwachten. Zijn 
huis kijkt nog net uit over de weilanden en sloten 
nabij het watergebied het Zwet. Dat is te zien aan zijn 

  door Kees Wiersum

MARITIEM 
MEESTER-
SCHILDER 

Al eeuwenlang heeft 
de maritieme wereld 
kunstenaars geïnspireerd tot 
het creëren van prachtige 
werken. In deze reeks 
besteedt Diepgang aandacht 
aan maritieme kunst van 
korter en langer geleden.

‘HET VIRTUOOS SCHILDEREN VAN 
DE ZEE EN DE LUCHT, HET REALISTISCH 

WEERGEVEN VAN PERSPECTIEF, HET 
MAKEN VAN SPANNENDE COMPOSITIES 
EN HET PERFECT NASCHILDEREN VAN 
SCHEPEN: DE GETALENTEERDE SCHILDER 
WILLEM VAN DE VELDE DE JONGE GELDT 
VOOR VELEN ALS DE BELANGRIJKSTE 
MARINESCHILDER VAN DE LATE 17E EEUW.’ 

Arnold de LangeArnold de Lange
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landschappen die hij ook maakt:  
Hollandser kan het niet. 

Zoals de beide 17e -eeuwse meesters Van 
de Velde een gedegen voorstudie maakten 
voordat het eigenlijke schilderen begon, 

heeft Arnold ook al veel werk verzet voordat hij verf 
en penselen tevoorschijn haalt. De Van de Velde’s 
deden hun voorkennis vaak ter plekke op, Arnold 
bedenkt tijdens zijn las- of constructiewerk alvast 
de compositie waarna internet wordt geraadpleegd, 
boeken gelezen en foto’s bekeken. Vaak worden dan nog 
scheepvaartmusea bezocht waar hij scheepsmodellen 
nauwgezet bestudeert. Ook bouwtekeningen of andere 
archiefstukken worden geraadpleegd. Wanneer hij 
vervolgens een beeld heeft van het te maken tafereel 
wordt er een aantal schetsen gemaakt. Het resultaat is 
dat elk blok, zeil of schoot realistisch wordt afgebeeld 
en op de juiste plek wordt ingeschilderd. Alsof hij er zelf 
bij is geweest.

Toen ik door zijn woonkamer, annex galerie, annex 
atelier liep en daar de vele tientallen schilderijen 
bewonderde, viel mij op dat het leek of ik diverse 
schilderijen al eerder had gezien. 

‘Hier, deze van de reis van Willem Barentsz en zijn 
overwintering in Het Behouden Huys. Ze hebben als 
illustratie in het boek over deze tocht gestaan.’ Dat boek 
had ik inderdaad gelezen. 

Voordat ik het wist was het tijd om naar huis te gaan.
Ik bedankte Van de Velde… eh De Lange, keek nog een 
keer naar de prachtige schilderijen en was weer een 
ervaring rijker.

‘DAT KAN WEL KLOPPEN’, 
VERTELDE ARNOLD, 
‘VEEL VAN DEZE 
SCHILDERIJEN ZIJN 
AFGEBEELD IN BOEKEN’

www.arnolddelange.nl/maritiem
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USElk jaar rond deze tijd wordt 
het huis van de kleine Kevin 
weer aangevallen door twee 
niet al te slimme boeven. 
En elk jaar zitten miljoenen 
mensen op de bank te 
lachen om een jochie dat 
met verfblikken, vallende 
strijkijzers en slijmerige 
trappen zijn ‘thuis’ verdedigt. 
Het is Kerst.

O ok aan boord is het elk jaar een herkenbaar 
gevoel, alleen gelukkig meestal zonder 
boeven en veel rustiger. Maar het voelt 
soms alsof je je huis (schip) moet bewaken. 

De machinekamer bromt, op de brug is het rustig, de zee 
kabbelt, en in de buurt geen belletje van kerstklokken, 
hooguit het plingen van een onbeduidend alarmpje of de radar.

Kerst aan boord is een vreemde mix: je mist thuis, maar je 
krijgt er ook iets bijzonders voor terug. Geen schoonfamilie die 
ruziet over gourmetpannetjes, geen file richting opa en oma – 
maar wél soms een sterrenhemel die zich uitstrekt van horizon 
tot horizon. Een beetje tuincentrum is jaloers op dergelijke 
kerstverlichting.

Maar ook, eerlijk is eerlijk: soms is kerst op zee een beetje 
Home Alone. Alleen of met een klein clubje collega’s probeer 
je er wat van te maken met een plastic boompje, wat lampjes 
die in de knoop zitten en misschien een Dvd’tje van Kevin op 
repeat. Maar waar Kevin zich druk maakt om inbrekers, heb je 
aan boord de grootste strijd vaak met haperend internet en het 
gemis van een knuffel van thuis.

Volgens mij gaat kerst niet over volle tafels en drukke kamers. 
Het gaat over het licht dat warmte brengt, ook in kleine dingen. 
In die grap van een collega, die herinnering die je samen 
ophaalt, een onverwachtse ontboezeming waardoor je iemand 
beter leert kennen. En waardoor je beseft dat je samen deel 
bent van een groter verhaal, dat je niet alleen bent.

Kevin had best een spannende Kerst. Hij leerde creatief te 
zijn, dat je meer aankunt dan je denkt en dat een beetje lef en 
humor je door lastige momenten kunnen helpen. En zelfs als 
je alleen bent, kan er altijd een lichtje branden dat hoop geeft 
en een glimlach bezorgt.  Misschien is dat de kerstgedachte in 
een notendop: dat er altijd hoop is, en dat er nieuwe kansen 
komen. Zelfs Macaulay Culkin, de acteur die Kevin speelde, 
belandde ooit diep in de goot – depressief en verslaafd. Maar 
hij krabbelde op, en staat er weer. Een levend bewijs dat licht 
altijd terug kan komen, hoe donker het ook lijkt.

Dus waar je ook bent – aan wal of aan boord – ik wens je een 
kerst met een beetje lef, een flinke dosis humor en vooral: een 
lichtje dat warmte brengt.
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Met de feestdagen in zicht worden 
weer veel zeevarenden verrast met een 
kerstpakket aan boord. Van de traditionele 
pakketten van het Comité Kerstfeest 
op Zee tot de warme, met zorg gebreide 
mutsen van The Bridge Breiclub, en de 
vrolijke goodiebags die de Rotterdamse 
zeevarenden samen uitdelen — alles om 
een beetje extra feestvreugde aan boord 

te brengen. Dit jaar werd het initiatief 
bovendien gesteund door een gulle donatie 
van Shurtz.nl.

Juist in deze periode voelen zeevarenden, 
soms duizenden kilometers van huis, dat ze 
niet vergeten zijn — een warm gebaar dat 
hoop en verbondenheid brengt op plekken 
waar familie even ver weg is.

KERSTFEEST OP ZEE

Kleine nieuwsdruppels 
vol actualiteit, 
opvallende feiten en 
maritieme curiosa.

ZEEMANSHUIZEN & 
PASTORES IN 
NEDERLAND
AMSTERDAM 
Seamen’s Centre
Radarweg 32
1042 AA Amsterdam 
t. +31 (0)20 6117 912
Rev. L.J. Rasser
t. +31 (0)20 6690 065 / +31 (0)6 2209 0334
leon.rasser@zeevarendencentrale.nl 

DELFZIJL / EEMSHAVEN
Seafarers Centre
Borkumweg 2
9979 XH Eemshaven
t. +31 (0)6 1211 6928
Pastor S. Standhardt . 
t. +31 (0)50 3127 178 / +31 (0)6 2929 6930
svenserg@zeevarendencentrale.nl   

MOERDIJK 
Seafarers Centre
Sluisweg – Roode Vaart
4782 PT Moerdijk
t. +31 (0)168 416 650 
Rev. W.J.A. Ester  
t. +31 (0)6 1107 0913
janwillemester@gmail.com

ROTTERDAM / OOSTVOORNE  
International Seafarers Centre The Bridge 
Stationsweg 33
3233 CS Oostvoorne
t. +31 (0)6 3227 4725
Rev. H.M. Perfors
t. +31 (0)6 5367 9265
helene.perfors@gmail.com

ROTTERDAM / SCHIEDAM  
Flying Angel Club
Admiraal Trompstraat 1
3115 HK Schiedam
Havennummer 562
t. +31 (0)10 4260 933
Rev. Daniel Odhiambo 
daniel.odhiambo@mtsmail.org 
Rev. M. Hafkenscheid 
mark.hafkenscheid@mtsmail.org

TERNEUZEN  
Seafarers Centre
t. +31 (0)6 5712 4811
seamensclubterneuzen@hotmail.com

VLISSINGEN  
Flying Angel Club
Ritthemsestraat 498
4389 PA Ritthem
Havennummer 562 
t. +31 (0)118 467 063

WORLDWIDE
Rev. S.N.D. Francke
Parelduikerhof 8
4332 DA Middelburg
t. +31 (0)118 651 888
t. +31 (0)6 3700 8432
waterbouwpastor@gmail.com

NEED HELP?
ISWAN Free, confidential, multilingual helpline for seafarers and their families
available 24/7   |   phone  +44 20 7323 2737   |   help@seafarerhelp.org
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WISHING YOU A 
BRIGHT CHRISTMAS

Veel licht toegewenst deze kerst

Schilderij van Zware Kees | ‘Happy Ranger voor de Algerijnse kust’ | 2025 | Acrylverf op doek 500 x 400 mm | www.zwarekeesartenstories.jouwweb.nl   diep
gangHET NEDERLANDS MARITIEM PASTORAAT MAGAZINE


